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dam

 zondag 3 nov. 
bevrijdend 
denken van
Spinoza 
tot nu

van 11.00 tot 18.00 uur, tickets via oba.nl (agenda) en spinozadag.nl 

Met Stine Jensen, 
Russell Shor to,  
Hedy d’Ancona, 
Jaap Cohen, 
Gerdi Verbeet, 
Maaike Meijer 
en vele anderen.  
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750!
Zondag 3 nov. 
Spinozadag
= festival!

Amsterdam:
bevrijdend 
denken van 
Spinoza 
tot nu

van mensen die zich progressief noemen uiterst 
onverdraagzaam tegenover ideeën die botsen 
met hun dogmatische opvattingen over raciale  
en sociale rechtvaardigheid. 

Amsterdam
Juist nu Amsterdam het 750-jarig bestaan van 
de stad viert is het zinvol om stil te staan bij wat 
bevrijdend denken is en was. Een duurzame 
samenleving en burgers die zich willen blijven 
ontwikkelen kunnen immers niet zonder. 
Het festival Amsterdam: bevrijdend denken 
van Spinoza tot nu, maakt het belang duidelijk 
van het bevrijdende denken en van Amsterdam 
als tolerante stad. Een stad waar dit denken 
al sinds de zeventiende eeuw een vruchtbare 
bodem vindt. In een mix van lezingen, discussies, 
interviews, en toneel wordt aandacht besteed 
aan thema’s als democratie, tolerantie, 
emancipatie en het vrije woord.  

Met o.a. Stine Jensen, Russell Shorto, Hedy 
d’Ancona, Jaap Cohen, Gerdi Verbeet, Maaike 
Meijer, Jan Bor, Sofyan Mbarki, De Jonge 
Denkers, Ronald van Raak, Marijn Kruk, ... 
Alle tot nu bevestigde sprekers: spinozadag.nl

datum: 3 november 2024
aanvang: van 11.00 tot 18.00
locatie: OBA, Oosterdokskade 143, A’dam
toegang: € 35,--, voor OBA leden € 17,50
actuele programma informatie: spinozadag.nl
tickets: via spinozadag.nl  en oba.nl (agenda)
organisatie: Amsterdamse Spinoza Kring  
en       de

Bevrijdend denken
Mensen kunnen hun verstand gebruiken
als instrument om macht en bezit te vergaren 
en ook om een ideologie, bijgeloof of 
samenzweringstheorie te rechtvaardigen. 
Hiertegenover staat een kritisch denken,  
dat de vanzelfsprekendheden van elk geloof  
en elke traditie ter discussie stelt. Dit denken  
wil zich bevrijden van opgelegde dogma’s  
en willekeurige voorschriften die de mens  
klein houden en machteloos maken. 

Spinoza
Een van de eersten in de geschiedenis die vorm 
heeft gegeven aan dit bevrijdend denken, is de  
in Amsterdam geboren filosoof Bento Spinoza 
(1632-1677). Met zijn radicale filosofie opende 
hij het visioen van menselijke gelijkheid en 
ondergroef hij het gezag dat de geestelijke en 
wereldlijke machthebbers van zijn tijd zich hadden 
toegeëigend. Spinoza was met zijn denken een 
van de grondleggers van een democratische  
en tolerante samenleving. Hiermee is hij het 
boegbeeld van Amsterdam als stad die streeft  
naar vrijheid en verdraagzaamheid.

Actualiteit
Het bevrijdende denken staat momenteel overal 
ter wereld onder druk. De vijanden ervan zijn 
niet meer dezelfde als in de tijd van Spinoza 
– calvinistische dominees, angstige rabbijnen 
en absolutistische  vorsten – maar ze zijn zeker 
niet minder talrijk. Rabiate nationalisten en 
fundamentalistische christenen, moslims en joden 
willen ideeën die hen niet aanstaan onderdrukken 
en vrouwen en anderen de beschikking over hun 
eigen leven ontzeggen. Tegelijkertijd zijn ook tal 


